
Ik ben Boudicca, krijgerkoningin van het Iceni-volk. Vandaag sta ik hier voor je, 

de gezamenlijke stammen van Groot-Brittannië, om u dringend te smeken u te 
verenigen tegen de slechte Romeinse indringers. 

Voordat mijn nobele echtgenoot op tragische wijze stierf, beloofde hij de helft van 
zijn enorme, 

Keltisch koninkrijk voor mij en de helft voor de Romeinen zodat we samen in 
vrede zouden leven. 

Schokkend genoeg hebben die slechte, criminele, immorele tirannen hem verraden. 
De meedogenloze Romeinse legers stelen ons rijke land omdat hun leiders geen 
respect hebben voor mijn overleden echtgenoot’s 

wensen,. 

Als onze mensen weigeren zich bij hen aan te sluiten, vermoorden ze hen op wrede 
wijze en verbranden ze hun 

dorpen. 

Wat moet er van ons worden als we niet tegen hen in opstand komen en 
terugvechten? Als deze vuil zijn, 

wrede beesten ons land blijven binnenvallen, zullen we niets meer hebben. Kijken 
vanaf de andere wereld zal mijn man zo woedend zijn als een gewond wild zwijn 
en hij zal willen dat we vechten voor onze vrijheid en ons land. Zou je liever 
vechten als vrije mannen en het risico lopen te sterven of 

het leven leiden van een ellendige slaaf? 

Hoewel ze een sterk pantser hebben, zijn ze zwakke lafaards en we hebben 
duizenden onverschrokken krijgers meer dan zij. 

Als ze onze krachtige oorlogstrommels en onze intimiderende horen, azuurblauwe 
tatoeages zien, zullen ze dit land ontvluchten. 

We zullen terugvechten! We zullen ze vernietigen! We zullen ons land heroveren! 

Verenig u onmiddellijk met mij, mensen van Groot-Brittannië! Kom en vernietig 
de schurken! Strijd naar de 

dood voor uw families en uw land! 

 


